Rondleiding Brno

Van de Arne Novaka straat naar Zelny trh, Moravské zemské
muzeum/Moravisch Landsmuseum.

Brno

- tweede grootste stad in Tsjechi€, studentenstad

- historisch centrum met fascinerende architectuur, twee kastelen — de Burcht Spilberk en
de Burcht Veveri dichtbij het stuwmeer van Brno, Villa Tugendhat — UNESCO-
werelderfgoedlijst (modernistische architectuur), de kathedraal Petrov, het curieuze
uurwerk op Namésti Svobody, de AZ tower als hoogste gebouw in Tsjechi€ (111 m), Brno

meer/dam (Brnénska prehrada), de regio is bekend voor de wijnbouwtraditie

- bekende personen die hier woonden en werkten — Gregor Johann Mendel (moderne
genetica), Leos Janacek (componist), Milan Kundera (geboren in Brno, schrijver)

Burcht Spilberk

- belangrijkste burcht in Brno op de Spilberk heuvel, oorspronkelijk uit de 13de eeuw,
vooral bekend voor de gevangenis waar de politieke opponenten werden opgesloten, de
gevangenis was ook gebruikt tijdens de Duitse bezetting maar na de Tweede Wereldoorlog
werd het definitief gesloten, nu dient het kasteel ook als museum

Ceska straat

- meeting point

Moravské namésti

- het grootste plein in Brno, met een park en een groot standbeeld (de bevrijding na WO2
door het Russische leger) en met een groente- en fruitmarkt

Jakubské namésti

- de Sint Jacobskerk — laatgotische kerk met een hoge toren van 94m

Nameésti Svobody

- Bevrijdingsplein, het belangrijkste plein in het hart van Brno, een driehoekig plein, een
fontein met verzen van Jan Skacel en het curieuze uurwerk van Afrikaans graniet (zula) als
een herinnering aan de Zweedse invasies

Het Oude Raadhuis / Stara radnice

- van de 13de eeuw, nu is het een informatie- en cultuurcentrum, de toren biedt een mooi
uitzich op Brno (62 m), binnen vinden we de Draak (of krokodil) en het Wiel van Brno —
bekend van oude verhalen uit Brno*

Zelny Trh / de Koolmarkt




- net na het reconstructie, groentemarkt, een fontein in het midden — PARNAS — één van
de bekendste Barokmonumenten van de 17de eeuw, veel verschillende allegorische figuren
(Europa, Herakles met Kerberos, een gevleugelde leeuw, allegorische figuur van Persie,
van Babylonia, ...)

Moravské Zemské Muzeum / Moravisch museum

- een van de oudste en grootste musea in Tsjechi€, met een grote collectie van
wetenschappelijke en cultuurhistorische waarde

*Oude verhalen van Brno / Anekdotes

Middag om 11 uur (Petrof kathedraal)

In 1645 was Brno bezet door het Zweedse leger onder leiding van Lennart Torstenson.
Maar Brno heeft zich heel goed verdedigd. Torstenson zei, dat ze tot 12 uur blijven strijden.
En toen één slimme klokkenluider begon al om 11 uur de middag te luiden en het Zweedse
leger ging weg. Vanaf toen luiden we de middag om 11 uur.

De Draak van Brno

Er was eens een kwade draak, die vlakbij Brno woonde. Mensen waren bang voor hem en
wilden hem dood. Ze hebben een val op hem gemaakt. Ze hebben een dood schaap met
kalk (vapno) gevuld en ze lieten de draak het schaap opeten. Toen had hij dorst en het
water met kalk maakte hem dood. En nu hangt hij hier in het Oude Raadhuis als een
trofee.

Het Wiel in het Oude Raadhuis

Een ,,wielmaker“ Georg Birck uit de stad Lednice maakte eens een weddenschap in een
kroeg dat hij in één dag een wiel van een stuk hout maakt en dan naar Brno (54 km)
voortrolt. En hij heeft gewonnen. Mensen geloofden dan dat een duivel (Cert) heeft hem
geholpen. En nu hangt het wiel hier in het Oude Raadhuis.

Kleine torens van het portaal

Eén van de kleine torens op het portaal van het Oude Raadhuis is scheef want de
bouwmeester Anton Pilgram kreeg niet het beloofde geld van de stad. Hij wilde met die
toren demonstreren dat de karakter van de ambtenaren is ook niet recht.



