
Les 22. oktober 2014 

 

Kunstgeschiedenis- dějiny umění 

Ik werk als docent, leraar, lerares 

Maanden: in 

Januari- ik ben geboren op 21 januari 2014, 1992- negenteen tweeennegentig/ 

negenteen honderd tweeennegentig, 94- vierennegentig, 89- negenentachtig 

Februari 

Maart 

April 

Mei 

Juni 

Juli 

Augustus 

September 

Oktober 

November 

December 

Seizoen:in 

De lente/ het voorjaar 

De zomer 

De herfst/ het najaar 

De winter 

De week/ de dag/ het weekend: 

Maandag- op maandag 

Dinsdag 

Woensdag 



Donderdag 

Vrijdag 

Zaterdag 

Zondag 

 

Vlakbij/dichtbij /// verweg 

Zien 

Middelbare school/ basisschool/ universiteit 

Moeten 

Nemen- neemt de trein 

Het ziekenhuis 

Mevrouw/ meneer/ juffrouw 

Herhalen 

Vluchthaven 

Vliegtuig 

De rotonde 

De brommer 

De tram 

De boot/ de schip 

De trolleybus 

Komen: 

Ik kom, jij komt, u komt, hij/zij komt, wij komen, jullie komen, zij komen 

Klein/groot 

Ga jij met de trein? Gaat u… 


